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Maarten Vogelaar

Eind mei was ik in
het zuid-westen van Turkije voor
diverse soorten vliegactiviteiten.

Allereerst heb ik me door een
intensieve veiligheidstraining
heen geworsteld. Was soms erg
spannend om te doen, maar ik
voel me nu een beetje

een andere piloot.

Minder angst en meer gevoel
van controle en tegelijk het besef
dat mijn vieugelcontrole minder
was dan ik mezelf deed geloven.
Maar na die week was het tijd
voor wat XC en genotsviuchten.

Samen met de rest van de lieden van Action Air Sports
gingen we voor Overland. Eerst twee dagen vanaf de
Babadag en daarna nog een aantal dagen in de omge-
ving van Kas. De eerste XC dag zijn we mede vanwege
de wind gedwongen van de 1900m start af te starten.
Vooraf hadden we een briefing over het plan. Doel was
de vallei in te gaan achter de Babadag en naar een
punt te vliegen waar het zo goed als altijd omhoog zou
gaan. Vanwege de beperkte ruimte op de start en
andere piloten was het één voor één starten. Dit nam
veel tijd in beslag mede doordat een aantal piloten
toch moeite hadden om weg te starten. Terwijl ik nog
op de berg stond vlogen onze gids en een aantal pilo-
ten al op 2500m. Dit was op dat moment echt het pla-
fond. Toen ik eindelijk kon starten was het direct
rechtsaf richting de afgesproken huisbel. Deze had ech-
ter al in kracht verloren en ik kon niet hoger komen
dan 2100m.

De gids ging samen met een aantal piloten de over-
steek wagen richting dal. |k ging samen met een
ander door met de poging hoogte te winnen. Echter
2100m was echt max geworden. Dus besloten we

er maar
het maximale uit te
halen en staken we samen
weg de rest achterna. Mede omdat
waar we viogen het te risicovol was terug
naar Oludeniz te vliegen.
Ergens halverwege vond ik nog een bel. Mijn buddy
ging direct bij mij hangen. Ik wist weer te klimmen van
1100m naar 1500m. Mij buddy kwam niet verder dan
1200m. Dat gaf me eerlijk gezegd wel een goed
gevoel. Zeker omdat ons hoogteverschil in het begin
hooguit een meter of 30 was. Daarna zijn we doorge-
gaan met de oversteek.
Inmiddels waren de meeste piloten al geland en alle-
maal in de buurt van de hoofdweg in het dal. Het was
duidelijk dat mijn buddy en ik het doel ook niet zouden
gaan halen en besloten ook in de buurt van de weg te
gaan landen. M'n buddy besloot voor de weg te landen
omdat hij anders te kort over elektriciteitskabels moest
vliegen. Ik was blij dat hij die beslissing maakte. Ik zat
zelf nog ruim 400m boven m'n hem. En omdat er een
sterke dalwind was komen opzetten die ons achteruit
liet vliegen, kon ik zijn veld niet halen. Ik koos voor een
veld aan de andere kant van de weg. Het eerste veld
miste ik, dus ging ik voor mijn tweede optie. Deze zag
er in eerste instantie goed uit met weinig obstakels.
Toen ik echter wat lager kwam te hangen, zag ik dat er
een kleine pukkel voor de landing lag. Dit werd direct
bevestigd door een goede inklapper. Ik kreeg direct de
eer de SIV in real life uit te testen. Ik vloog stabiel met
een inklapper die er uit zichzelf in bleef. Op het
moment dat ik hem er uit wilde halen, draaide ik toch
negatief weg. Gelukkig had ik nog voldoende
hoogte om er een gedwongen windmee-landing
van te maken. Hierbij heb ik uiteraard wel
gebruik gemaakt van mijn har-
nas. Ook al kan ik dan redelijk
snel rennen in vergelijking met de
gemiddelde  Nederlander, toch leek
me dat wel het verstandigst. Blij dat ik
beneden was, kreeg ik direct bezoek van
de lokale boer die mijn landing had gezien.
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over de overmaat aan moddervette Engelsen die niks
anders deden dan veel drinken en in mijn ogen riskan-
te tandemsprongen wagen. Gelukkig gingen we dan
ook op dag drie van de XC cursus verKASSEN naar Kas.
Kas is een prachtig klein dorpje dat niet ontdekt is door
het massatoerisme. En zo lang er geen groot zand-
strand is, zal dat er ook wel niet van komen. Geluk voor
ons is dat het bij Kas en omgeving wel goed vliegen is.
Een gids die de locaties daar kent, is toch zeker aan te
raden.

Aangekomen en gesetteld in Kas maakten we nog een
vlucht van de lokale startplek met de bedoeling te
gaan soaren voor de berg. Het soaren was niet echt
gelukt, maar een lage zon, kleine pluimwolkjes en het
dopje beneden je met een haven gevuld met kleine
bootjes maakte deze korte vlucht de mooiste vlucht
van de vakantie. De vlucht was zo mooi dat ik het
avontuur met de lokale boer al weer vergeten was.
Helemaal overtuigd dat niets deze ervaring nog kon
overtreffen, ging ik die avond lekker slapen.

De volgende dag gingen we vliegen bij Bozkaya. Na
een uitvoerige briefing en discussie over de landings-
plaats startten twee piloten weg. Deze moesten al een
moment pakken om weg te komen. De derde stond al
klaar maar vanaf dat moment kwam er een straffe
wind dwars op de startrichting. Alleen de gids en
Ronald ten Berge wisten nog weg te komen door naar
een andere plek te lopen. De rest had al besloten niet
te starten. Dus weer terug in de bus over de krappe
bergweg vol met grote keien naar beneden. Door het
weinige vliegwerk waren we die avond een keertje
vroeg in het hotel en hebben we met z'n allen het
zwembad eens onveilig gemaakt. Tot grote spijt van
een klein mannetje die opeens z'n bal kwijt was en van
het welbekende (hun haar droog houdende) baantjes-
trek volk. Toen de kleine man duidelijk liet zien dat het
zijn bal was kreeg hij deze natuurlijk snel terug. Hij had
hem per ongeluk in het water laten liggen.

Gombe zou onze volgende stek worden. Met een
prachtig bergmeertje met ijskoud smeltwater op enkel
tientallen meters van de start.

Helaas ging het microklimaat die dag niet op en kon-
den we er niet starten. Een snelle beslissing werd

genomen om weer naar Bozkaya te gaan. Voor
Bozkaya waren de condities ook niet zeker. Ik besloot
daarom aan de voet van de berg niet te gaan vliegen
maar een wandeling te gaan maken richting de lan-
ding.

Via de hoofdweg kwam ik bij een kruispunt. Ik had van
Ronald weliswaar een gps geleend en ik wist dat ik bij
een bepaald kruispunt links moest. Maar was dat hier?
lk wilde graag wat beelden schieten met mijn camera.
Mijn enige wapen en hoop was een kaartje met de
tekst: “Litfen nerede oldugumu ilgili sahlsa séyleyiniz.
Ana yola clkmam gerekiyor. Tesekkir ederim.” Dat
betekent iets in de richting van: kunt u mij vertellen
waar ik ben en mij de hoofdweg wijzen? Vol goede
moed stapte ik op een picknickende familie af. Van het
hoofd van de familie mocht ik niet geholpen worden
tot ik goed gegeten en gedronken had. Toen ik geno-
ten had van vers brood, kwark, olijven, meloen en een

frisdrankje wist de beste man mij met zijn handen en |

voeten te vertellen dat ik aan de hoofdweg zat. Dat
was dus niet erg veel nieuwe informatie. Na een tijdje
kwam de auto van de vliegschool aanrijden over de
hoofdweg. Na een vriendelijk gebaar en een dank-
woord in het Turks via de vliegschool gingen we weer
op pad. Toen wist ik het zeker: een mooier avontuur

zou ik niet meer krijgen deze vakantie.

Het is dan ook wel gebleken. De rest van de vakantie
die niet echt meer lang duurde bestond enkel nog uit

vliegpogingen, filmpjes schieten en gezellige terrasjes
pikken. Op dergelijke terrasjes kwamen de verhalen
van de vakantie naar boven. Van Tumble tot picknick:
iedereen leek zijn avontuur wel gehad te hebben in de
twee weken vakantie.




