Soms heb je zo'n dag dat het er allemaal niet
florissant uit ziet. De wolken hangen op start-
hoogte, het is donker en af en toe valt er een
drup regen. Zo'n dag was het ook in St. Hi-
laire. Maar niet getreurd, je komt om te vlie-
gen dus dat ga je ook doen... toch? We gaan
in ieder geval naar boven om te kijken,
daarna zien we wel verder.

Als we aankomen op de parkeerplaats bij de start is het
nog net droog. Welke start zullen we nemen, gras of mat-
ten? Als we lang genoeg wachten gaat het zeker regenen
en de 'beginners’ hebben er al een vlucht opzitten... Ge-
lukkig is dit zo'n moment dat je kunt overleggen: een in-
structeur die de situatie boven kan beoordelen en een
andere die vanaf de landing de zaken goed kan bekijken.
Uiteindelijk besluiten we eerst koffie te gaan drinken, wie
weet klaart het intussen op.

Een uurtje later, het lijkt alsof de wolkenbasis iets is opge-
trokken. In ieder geval is de start vrij en hebben we grond-
zicht. Vliegen dus! Maar denk erom... Als je onverhoopt
toch in een wolk zou komen, weet je wat je te doen staaT:
met (grote) oren en speed zorgen dat je eruit komt.

Zondag 5 augustus 2007. De eerste dag van onze cursusin
St. Hilaire. Gelukkig is het goed weer en kunnen we vliegen.
Voor sommigen is het al een poosje geleden dat de laatste
bergstart is gemaakt, dus even ‘invliegen’ is geen overbo-
dige luxe. Maar: het is een thermiek/XC cursus, dus we doen
wel gelijk wat belangrijke oefeningen! Vooraf worden de
oefeningen besproken: inklappers trekken, grote oren met
speed vliegen, snelle bochten en een B-stall. Uitgebreid
wordt besproken hoe de oefeningen uitgevoerd moeten
worden, wat je kunt tegenkomen en hoe je moet reageren.
Bovendien is er natuurlijk professionele begeleiding tijdens
de oefening. En een niet onbelangrijke opmerking: als je
iets niet wilt, trek je een klein oortje links of rechts! Uitein-
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delijk zijn de oefeningen belangrijk, maar doe je alleen dat-
gene waarbij jij je prettig voelt.

Daarmee is de toon voor deze week gezet. Je komt om te
leren, maar plezier in het vliegen staat voorop. ledereen
doet mee op zijn of haar eigen niveau, alhoewel het na-
tuurlijk wel heel erg leuk is om op een verantwoorde ma-
nier je grenzen te verleggen.

Omdat het dalsysteem op gang komt en de thermiek nogal
rommelig is, stelt Ronald voor om een tandemvlucht te
maken. Aangezien Lian lang niet gevlogen heeft en Loes
weinig thermiek-ervaring heeft, lijkt dat een prima plan.
Thermiekvliegen is toch even iets heel anders dan een glij-
vluchtje in boterzachte ochtendlucht. .. Als tandempassa-
gier kun je heel goed voelen hoe het is om in turbulente(-re)
omstandigheden te vliegen. Bovendien vertelt de piloot pre-
cies wat hij doet en waarom, zodat je een indruk krijgt hoe
je het beste vliegt in thermische omstandigheden. Waarop
moet je letten, hoe vlieg je een bel in en weer uit? En hoe
voelt dat? Wat zijn veilige marges ten opzichte van de berg,
van andere vliegers, enzovoorts. Uiteraard is er nooit een
pasklaar antwoord dat voor iedereen van toepassing is,
maar een goede indicatie is het wel.

Natuurlijk vraagt iedereen zich nu af waarom wij nog een
cursus doen. We zijn toch zeker gebrevetteerd? Ja, ons bre-
vet hebben we, maar we zijn nog lang niet uitgeleerd. Met
gemiddeld slechts enkele weken vliegen per jaar zal dat
voorlopig ook nog wel zo blijven. Het weer in de bergen is
voor ons platlanders een groot mysterie. Het kan in zeer
korte tijd totaal veranderen. Bovendien kan een lokaal sys-
teem heel anders zijn dan het weer in de omgeving doet
vermoeden. En waar kan je vliegen als de wind noordelijk
is? Onze instructeurs kennen het gebied goed. Ze hebben
alle viiegstekken al verschillende keren bezocht en hebben
goede contacten met lokale scholen. Van die kennis kunnen
wij profiteren.




Om onze kennis op te vijzelen, worden alle dagen goed
benut, zelfs als we niet kunnen vliegen. Er is natuurlijk heel
veel theorie te behandelen, maar ook het verkennen van
landingsvelden. Het is natuurlijk niet zo dat we alles voor-
gekauwd krijgen. ledere dag krijgen twee cursisten de op-
dracht om ‘de meteo te doen’. Dat betekent: heel vroeg
opstaan, een auto lenen en als het even kan ook iemand
met draadloos internet opzoeken. Of, als je tot de slimmere
heren uit onze groep behoort: gewoon bij de vliegschool
even de computer raadplegen... En als je wilt starten, dan
ga je gewoon. Je kiest je eigen plekje, je eigen moment.
Uiteindelijk heb je dat brevet, dus laat maar zien. En - hoe-
wel dat voor sommige instructeurs best moeilijk is - spelen
ze ook bij de landing verstoppertje. Ze zeggen gewoon
niets, totdat je goed geland bent of er een ontzettend, vre-
selijk rommelzootje van maakt. Een ‘Loes, wat doe je nou
1712421212 was dan ook een passend commentaar, alhoe-
wel ikinatuurlijk liever eerder een aanwijzing gekregen had.
Maar ja, ik ben uiteindelijk'een zelfstandige piloot.

Helaas zijn zelfs in Zuid-Frankrijk niet alle dagen vliegbaar.
Zo ook in deze week. De theorigis dus uitgebieid ag&;@d
geweest. En als het wat langemhiet viiegbaar is en }edﬁ
geen zin meer hebt om |andingsvelden te verkennen, dan
is een middagje bowlen in Grenoble een'gezellig alternatief.
Dat kan, omdat je met een groep op padbént . En daarna
uiteraard de sterke verhalen van je medecufsisten en - niet
te vergeten -de instructeurs. Vanzelfsprekend onder
genot van een gezellige maaltijd bij het plaatselijke “Chi=
nese” restaurant.

Gelukkig eindigt de week zoals hij begon: mooi weer....
en lange vluchten! Zelfs de cursisten van de parallel lo-
pende ‘beginnerscursus’ hebben duurviuchten gemaakt. Wij
hebben een fantastische week gehad: veel geleerd en onze
grenzen behoorlijk verlegd. De eerste zelfstandige ther-
miekvlucht van Loes is deze week werkelijkheid geworden.
En dat terwijl de omstandigheden helemaal niet zo mak-

kelijk waren. Lian heeft op de allerlaatste dag iedereen
overtroffen door een duurvlucht van ruim 1% uur te maken.
Het feit dat we van verschillende bergen in de regio hebben
gevlogen heeft zeker bijgedragen aan het succes van deze
week. Maar ook: door de vele (hulp-)instructeurs was er
enorm veel aandacht voor de cursisten. En niet in de laat-
ste plaats: het was ontzettend gezellig, we hebben vooral
enorm veel plezier gehad.

Alles was tot in de puntjes geregeld, vanaf onze aankomst
tot het vertrek. De camping was gereserveerd, vervoer was
prima in orde en als het badhuis niet schoon genoeg was,
werd gewoon geregeld dat het een keertje extra schoon
gemaakt werd.

Lian weet nu welk scherm ze wil hebben, Loes is ervan over-
tuigd dat ze echt doorgaat met vliegen. En dat niet in de
laatste plaats door het geweldige instructie-team: Ronald,
Angélique en Nuria van Action Air Sports. En daarnaast niet
te vergeten: alle hulpinstructeurs en tandempiloten die ei-
genlijk zelf vlogen, maar het helemaal geen probleem von-
denwns te helpen of iets uit te leggen waar dat nodig

doen met de herinneringen
aan deze week. Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen dat
de volgende cursus met Action Air Sports gepland is: in
maart gaan we mee met de vlieg/skireis naar Sillian. We?
Jazeker! Wij hebben in St. Hilaire ontdekt dat het ontzet-
tend leuk is om een vliegmaatje van ongeveer gelijk niveau
te hebbenmdus, Lidlen Loes gaan zeker nog vaker samen
op reis. i

Oh ja.... dan zijn we nog één dinget
tige foto's (ook de coverfoto) zijn gemaakt doorZWe
Mientjes. Aan het eind van de week in St. Hilaire hebben we
allemaal een DVD met alle foto's meegekregen. Een hele
troost om de winter mee door te komen!




