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In de rubriek MIJN zomer een verrassende kijk
op het Groene Hart. Tot eind augustus verken-
nen verslaggevers het gebied vanaf het water,
het land of vanuit de lucht.
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Met 35 kmy/u naar 275 meter

SANNE VAN DER KOLK

open, lopen, lopen,”
roept Robert Beukers
luid. Achter hem doemt
een groot scherm van
' ' »en tandemparaglider
op, waar de wind gelijk
stevig induikt. Al na een paar stap-
pen komen onze voeten van de
grond, schuiven we in de stoeltjes
en zweven we met 35 kilometer per
uur richting de 275 meter.

De koeien en paarden worden
steeds kleiner, maar nog altijd
blijven we verbonden met de grond
door de lierkabel, oftewel een lang
stuk touw dat nodig is om een
paraglider als een vlieger de lucht
in te trekken. De liermachine
draait op volle toeren om de lijn zo
snel mogelijk weer op te rollen.

Nu is het wachten op het volgen-
de commando van Beukers.
»Want”, zo zei de instructrice, ,,jij
moet de lierkabel laten vallen als
Robert dat zegt. Een simpele bewe-
ging, één trek aan de rode hendel
en het touw valt. ,,Maar doe het
niet eerder of later, wacht tot Ro-
bert het zegt.”

De wind giert om ons heen, we
snellen omhoog, Als het touw
zichtbaar kaarsrecht onder ons

hangt, geeft Robert het verlossende
antwoord: de lierkabel mag los!
Dan is het echt genieten, Onder
ons een zwembadje in een achter-
tuin, voor ons de Lek vol bootjes en
als we een bochtje maken doemt de
kerktoren van Cabauw op, de hui-
zen langs het kronkelende water en
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Paraglider Robert Beukers hangt op 250 meter hoogte boven de uiterwaarden bij Lopik.. FOTO MARNIX SCHMIDT

daarnaast de nieuwbouwwijk van
Lopik Het stoeltje, dat in een soort
rugzak zit, heeft zelfs een leuning.
Af en toe klappert het zeil wat, als
we hoogte vinden piept de hoogte-
meter van Robert, maar verder is
het doodstil, De thermiek die een
paraglider nog hoger moet bren-

gen, ontbreekt. Dus dalen gaat
sneller dan gewenst. ,,Gelijk nog
een keer?” vraagt Robert als we op
de grond staan. ,,Dan zal ik je laten
merken dat paragliden sensatione-
ler dan de kermis kan zijn.”
Opnieuw zweven we binnen
luttele seconden boven de weilan-

hoogte

den, het genieten is nég intenser
omdat de spanning van de eerste
keer erafis. Dan zet Robert een
steilspiraal in. Met dichtgeknepen
ogen en een achtbaangevoel vlie-
gen we met topsnelheid in het
rond, maken scherpe bochten,
draaien om onze eigen as. Pas als
we vlak boven de N210 hangen,
vliegen we weer op normale snel-
heid. Dit is pas indrukwekkend. We
scheren met de voeten over de
grassprieten en landen zonder één
pas te hoeven lopen op exact dezelf-
de plek waar we begonnen.

Sinds vier jaar heeft Robert
Beukers samen met Ronald ten
Berge een eigen paraglideschool,
Action Air Sports. Bijna elk week-
end vliegen ze wel. Robert in Lopik
en Ronald bij Eindhoven. Allebei
met een team van zo'n tien vrijwilli-
gers om hen heen,,We vliegen met
cursisten en ervaren paragliders de
hele wereld over. Maar voor begin-
ners zeggen we: in een weiland
moet je het leren,” legt Beukers uit.
Duur? ,,Dat valt wel mee, voor 35
euro ga je een keer de lucht in.” De
simpelste vorm van vliegen en als
je goed bent opgeleid een veilige
sport, aldus Beukers.
® Voor meer informatie: www.actio-
nairsports.nl



